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De liefde van God is in ons hart uitgestort De Geest van God
door de Heilige Geest die ons werd vervult het aardrijk.
geschonken. (Rom. 5,5) Wijsh. 1,7

-

Geen publieke liturgische vieringen

tot en met Pinksteren, 31 mei
U kunt thuis LIVE jedere zondag en iedere feestdag om
10.30 uur de heilige mis in de MARTINUSKERK volgen op:
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St. Martinuskerk

1) Zondag 3 mei, Vierde zondag van Pasen (Roepingenzondag)

2) Zondag 10 mei Vijfde zondag van Pasen
3) Zondag 17 mei Zesde zondag van Pasen
4) Donderdag 21 mei Hemelvaart van de Heer
5) Zondag 24 mei Zevende zondag van Pasen

6) Zondag 31 mei Hoogfeest van Pinksteren
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Kapellen Tegelen Belfeld

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het aansteken van
(noveen)kaarsen IEDERE dag geopend vanaf circa 8.00 uur tot
zonsondergang.

1) Mariakapel St. Martinuskerk, Tegelen

2) St. Josephkapel, Tegelen

3) Mariakapel bij H. Hartkerk, Tegelen

4) Kapelke van Geloé, Belfeld

5) Mariakapel bij St. Urbanuskerk, Belfeld

6. Benedenkerk Missiehuis St. Michaél, Steyl

H. Arnoldus Janssen

Rust, stilte en tijd voor jezelf, tijd voor God
en tijd voor je bron van bestaan.

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Klooster Oude Munt

Van Wevelickhovenstraat 1, Tegelen
Aanbiddingskapel dagelijks open.
oudemunt.nl

Kloosterkapel Roze Zusters
Zusterstraat 20, Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open.
kloostercenakel.nl/congregaties/

St. URBANUSKERK in Belfeld

ledere zaterdagavond van 18.30 uur - 19 uur
uitstelling van het allerheiligste.

Parochiekantoor geopend:

Noodnummer priester ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur

wachtdienst 24/7 parochiecentrum@rkdebestte.nl

@ 077-3731579

Z 06 -24 845566 www.rkdebestte.nl

bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 01 5050 3059



https://www.kloostercenakel.nl/congregaties/
http://www.rkdebestte.nl/

MEIMAAND --- MARIAMAAND

Samen met het hele gezin of de kleinkinderen kunt u de rozenkrans
bidden in de Mariamaand.

Deze kunt u ook verkort bidden door iedere keer in plaats van 10
weesgegroeten er bijvoorbeeld twee of drie te bidden.

WAAROM NU DE ROZENKRANS BIDDEN ?

-- Bij het bidden van de rozenkrans sta je stil bij het leven van Jezus op
elke dikke kraal. De 10 weesgegroeten tussen de dikke kralen zijn als
10 rozen die je aan Maria geeft, vandaar de naam rozenkrans.

-- Je kunt in elk weesgegroet mensen bij Maria brengen die wel een
steuntje kunnen gebruiken. Bidden maakt jezelf en de wereld beter.

-- Door te bidden kom je tot rust uit bij Jezus zelf. Je geeft Hem de kans
meer in je leven en door je leven heen aanwezig te zijn.

-- Bij verschillende verschijningen heeft Maria de mensen gevraagd zo
vaak mogelijk de rozenkrans te bidden. Dit deed ze ook bij de
bekende verschijning in Fatima (Portugal) op 13 mei 1917.

In de kapellen van onze federatie liggen boekjes voor het

bidden van de rozenkrans. Deze kunt u gerust meenemen.

75 Jaar vrijheid (Laten we niet vergeten)
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog.

Op 5 mei vieren we de Bevrijding. Dit jaar mogen we
heel speciaal dankbaar zijn dat we al 75 jaar in
vrijheid mogen leven. Laten we God daarvoor
danken en bidden dat wij onze vrijheid op een goede
manier invullen: met zorg en aandacht voor onze
naasten, dichtbij en veraf.

Zo laten we zien die vrijheid waard te zijn en dat alle
mensen kinderen van dezelfde Vader zijn.

IMBURG
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BEVRIJDING




Jaleesa Chia uit Tegelen en haar missie in Guatemala

In september 2019 begon ik met mijn werk in Guatemala in Midden-
Amerika. Daar aangekomen voelde ik mij snel op mijn gemak door de
liefdevolle mensen en het prachtige landschap.

Tijdens mijn introductieperiode leerde ik meer over het land en de
inheemse bevolking: de Maya’s met hun bijzondere geschiedenis.

De Organisatie ASO-SEPRODI werkt samen met de bevolking aan een
betere toekomst. Er worden huizen gebouwd en er wordt gewerkt aan
een betere onderlinge communicatie zoals het regelen van
studiebeurzen zodat jongeren een opleiding kunnen volgen.

Het werk van ASO-SEPRODI is heel divers en noodzakelijk.

Maar toen gebeurde er iets wat de hele wereld in zijn grip houdt: de
Corona-pandemie. Net terug in Guatemala werden ook hier de eerste
officiéle besmettingen bekend. En het scenario verliep hetzelfde als
eerder in Nederland. Er kwam een complete lockdown. Een avondklok
werd ingevoerd en ook met de auto reizen was niet meer mogelijk.

De meerderheid van de bevolking leeft van een dagloon en heeft geen
inkomsten meer. De overheid zet verschillende programma’s op om geld
en eten uit te delen maar de vraag blijft of dit voldoende is.

De overheid doet haar best om de bevolking te beschermen tegen de
pandemie.

Ik heb ervoor gekozen om terug te keren naar Nederland toen dit nog
mogelijk was, dicht bij mijn naasten.

Samen slaan we ons hier doorheen!!

L)



VICTORFONDS
Tegelen - Steyl — Belfeld ’_‘
www.victorfonds.nl S

P
Rabobank: NL 23 RABO 010.41.79.775
t.n.v. Stichting Victorfonds

Juist in deze moeilijke tijd hebben wij uw steun dringend nodig. Er zijn
zoveel mensen in onze parochiefederatie die in moeilijke
omstandigheden verkeren en die bij ons aankloppen voor hulp.

U laat hen toch niet in de kou staan?

> GEBED BIJ GEESTELIJKE COMMUNIE
3 "
Mijn Jezus,

Ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.

Ombhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij NOOIT van U
gescheiden worden.

Amen.

L)


http://www.victorfonds.nl/

Beste inwoners van Tegelen,
Steyl en Belfeld,

In tijden van nood staan we
voor elkaar klaar in gebed en
in daden.

Kunnen we u bijvoorbeeld
helpen met boodschappen
doen of het halen van
medicijnen?

Bel dan gerust ons
parochiekantoor:

® 077-3731579

Wilt u ook een steentje
bijdragen en ons team van
vrijwilligers versterken?
Graag! Bel naar bovenstaand
telefoonnummer en we
verkennen samen de
mogelijkheden.

Beste kinderen van Tegelen,
Steyl en Belfeld,

Er zijn een heleboel opa’s en
oma’s in verzorgingshuizen
die in deze tijd geen bezoek
kunnen ontvangen. Dit kan
hen eenzaam en verdrietig
maken. Wij hopen ze met
tekeningen en kaarten op te
vrolijken. Helpen jullie mee?

Je kunt een mooie tekening of
kaart in de brievenbus van

Bongerdstraat 2 doen. De
Pastoor zorgt dan alle mooie
werkjes bij de mensen komen.

Alvast bedankt.

EEN TEGEN EENZAAMHEID VENLO

Hulp nodig?

® 088 - 2987653



tel:077-3731579
tel:077-3731579

Gebed tijdens Corona-crisis

God, wij komen naar U toe met onze twijfels en angst.
U bent onze troost in ziekte en lijden,

en kracht in onze vertwijfeling en angst, SAVENCEFKCEN SANEN STERK

{‘Z * TEN TLDE VAN COVID-19"
Schenk ons uw genade en wees bij ons s :
nu wij allen de gevolgen ondervinden Q 40
van het uitgebroken corona-virus. M 9 ‘ e
) \ I#
Wees een Beschermer voor hen die Mﬂ
het virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor allen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de zorg, het openbaar bestuur en voor allen
die direct of indirect getroffen zijn.

Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat U met ons bent nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd
zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

zaterdag 16 mei van 9.30 - 12.30 uur tuinieren

S rondom de kerk —

Mocht u die dag graag een handje komen helpen

dan bent u vanaf 9.15 uur van harte welkom op de
Bongerdstraat 2 in Tegelen.

Om 9:30 uur beginnen we met werkzaamheden en we
stoppen om 12:30 uur. Wij houden 1.5 meter afstand.
Koffie en vlaai staan voor u klaar.

Als u graag tuiniert, kunt u zich hiervoor aanmelden.

E-mail: parochiecentrum@rkdebestte.nl

a: 077-3731579
L)



Pinksterzondag 31 mei zal bisschop

Mis opdragen
k Tegelen.

gr. Harrie Smeets de H.

in de St. Martinusker

Beste parochianen,

Jezus zelf schenkt Maria als onze Moeder, de moeder van alle
gelovigen. Zij is de zekerheid en het bewijs dat alle gelovigen, net
zoals Maria, Goddelijke vreugde en genade in hun dagelijkse leven
kunnen ontvangen. Terwijl de apostelen en Maria in gebed waren
daalde Gods Geest neer en werden ze vervuld met Goddelijke
liefde. Maria deelt in de glorie van haar Zoon; die vreugde wil zij
met ons delen.

Met vreugde baden mijn opa en oma elke dag het rozenkrans-
gebed. Met hen heb ik ook elke dag het rozenkransgebed
gebeden.

Eén bekende uitspraak herhaalde mijn opa vaak:

“Het Rozenkransgebed helpt mij om trouw te zijn in het geloof en
schenkt mij troost in het leven”.

Daarnaast zei hij vaak: “Door Maria kun je heel gemakkelijk bij
Jezus komen.”

Wij zijn pelgrims op aarde. Het Rozenkransgebed helpt u en mij
om onze toeviucht te vinden bij God op onze pelgrims tocht hier op
aarde. Het rozenkransgebed beschermt ons tegen allerlei onheil.

Het Pinksterfeest is het feest van de liefde. Wij kunnen een oase
van bezieling in het rozenkransgebed vinden. Wij
mogen de goddelijke vertroosting en het vuur
van de liefde verder uitdragen naar iedere mens
die wij ontmoeten.

Ik wens u een Zalig Pinksteren een liefdevolle
Mariamaand.

Pastoor Anu Antony



