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Jaargang 4 * november 2020 
 

U kunt thuis LIVE iedere zondag en feestdag om  
10.30 uur de heilige mis in onze MARTINUSKERK volgen op: 

 

Wat geen oog heeft gezien, 

geen oor heeft gehoord, 

wat in geen mensenhart is 

opgekomen, dat heeft God 

bereid voor wie Hem 

liefhebben.  

(1 Korinthe 2, 14) 

Ik ben de verrijzenis en het 

leven. Wie in Mij gelooft zal 

leven, ook al is hij 

gestorven, en ieder die 

leeft in geloof aan Mij, zal 

in eeuwigheid niet sterven. 

(Johannes 11, 21 - 27) 

Aanpassingen vanwege Corona  

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN 
In verband met maximum van 30 personen kunnen er niet meer dan  
2 personen per overledene de mis bijwonen. 
 

Aanmelden op nr.  06 - 576 807 16 (ma. t/m vr. 10 - 12 uur) 

 

Belfeld: zaterdag 31 oktober H. Mis om 18.30 uur in Belfeld. 
Na de viering krijgt u de kruisjes mee en volgt er een lichttocht naar 
het kerkhof van Belfeld en de grafzegening. 
 

Tegelen: zondag 1 november H. Mis om: 10.30 uur 
      12.00 uur 
       15.00 uur  

Na iedere viering krijgt u de kruisjes mee. Na de laatste viering van 
15 uur is er zegening van de graven op het kerkhof van Tegelen. 
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HUWELIJKSVIERINGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Jolanda Piepers en Sjeng Quicken           Josien Kierkels en Twan Poulussen 
     vrijdag 2 oktober Martinuskerk                   vrijdag 9 oktober Urbanuskerk 

 
 
 
 
 

Voorlopig kunnen in verband met de Corona-voorschriften 

maximaal 30 personen de mis bijwonen. 

Van ma. t/m vr. vóór het betreffende weekend kunt u reserveren  

op:              06 - 576 807 16 (ma. t/m vr. 10 - 12 uur) 

Bezoekers (max.2) van jaardiensten en 6 wekendiensten krijgen 
voorrang. Hierdoor kan het zijn dat het aantal bezoekers van 30 al 
bereikt is als u op maandag belt. 

Dringend advies mondkapje te dragen. 
Bij uitvaarten mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. 
 

♥♥♥  Dat zij met geluk en vertrouwen een mooie  ♥♥♥ 

♥♥♥  toekomst tegemoet gaan  ♥♥♥ 
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U kunt zonder voorafgaande afspraak binnenlopen voor een persoonlijk 
gesprek, om een gebed te vragen en voor een speciale zegen, enz. 

Buiten het inloopspreekuur bent u  ook altijd van harte welkom.  
Dan kunt u bellen voor een afspraak. 077 - 373 15 79 (parochiekantoor). 
 
 
 

 
  Noodnummer priester wachtdienst 24/7 
     06 - 24 84 55 66  
 
 
 
 
 
 

Parochiekantoor geopend:  

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur 

 

parochie-centrum@rkdebestte.nl 
 077 - 373 15 79                                                                                     
www.rkdebestte.nl 

 

bankrekeningnummer: 
NL 25 RABO 01 5050 3059 
t.n.v. Parochiefederatie 

Tegelen-Steyl-Belfeld 

Sint Urbanuskerk, Belfeld 
14.00 - 15.30 uur 

Sint Martinuskerk, Tegelen 
16.00 - 18.00 uur 

 

Dringend? 
Bel Pastoor Anu: 
 06 - 343 223 62 

 

http://www.rkdebestte.nl/
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Ruim een jaar op de Filipijnen     Oud-pastoor Marc Calo 
 
Beste parochianen, 
 
Ik ben nu al een jaar en drie maanden terug in mijn 
vaderland, de Filipijnen. De tijd vliegt. Ik kan  
me het warme afscheid bij mijn vertrek nog heel 
goed herinneren. Ik ben maar heel kort in Tegelen,  
Steyl en Belfeld geweest, maar ik kijk met vreugde terug naar al die leerzame 
momenten die ik als jonge missionaris in dat kleine deel van dat mooie 
kikkerlandje heb mogen beleven. Ik bewaar er vele mooie herinneringen aan. 
Toen ik weer op de Filipijnen arriveerde was er meteen werk aan de winkel. Op 
een zondag heb ik soms vier of vijf Heilige Missen. In al die H. Missen houd ik 
preken over missiewerk en ook op scholen. Door de week werk ik samen met 
onze Generaal Overste en andere bestuursleden. Een deel van mijn werk houdt 
in dat ik contact heb met de missionarissen van onze congregatie, de Mission 
Society of the Philippines (MSP) waar dan ook op de wereld. 
 Vanwege de moeilijke bereikbaarheid zien gelovigen soms jarenlang geen 
priester gezien en ontvangen zij ook geen sacramenten. Tijdens een 
priesterbezoek doopt en vormt hij , sluit hij huwelijken, geeft catechese  en 
zegent hij de mensen. Het zijn steeds weer inspirerende verhalen van 
missionarissen die hard aan het werk zijn om de Blijde Boodschap te 
verkondigen. 
Ook tot mijn taak behoort de nascholing van priesters en de priesterlijke zorg 
door een luisterend oor en een open hart voor die persoon.  
In juli kreeg ik er een nieuwe functie bij, ik werd toen ook seminarie-priester. Ik 
ben nu verantwoordelijk voor de vorming van elf priesterstudenten, allemaal 
fijne jongens en hopelijk toekomstige missionarissen, bereid om in de missies te 
werken. Twee van hen worden eind van dit jaar tot diaken gewijd. Daarom vraag 
ik u ‘Gaer een gebedje of een kaarsje in het Kapelke van Geloё’ voor deze twee 
dappere mannen. Ik ben erg blij dat ik kan bijdragen aan hun opleiding met wat 
ik in Limburg heb geleerd. 
 
Tot slot, gaer oug een gebedje veur mich. Dat doet veel. Ik wens u heel veel 
sterkte en goede gezondheid vooral tijdens deze coronatijden. Mijn gebed ook 
voor Pastoor Anu en voor u, beste parochianen. Wij bidden voor elkaar. Gods 
rijkste zegen en blijf gezond! Merci! 
Fr. Marc Calo, MSP, MSP Seminary Tagaytay City, The Philippines. 
 
Groetjes uit de Filipijnen!   
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OVERLEDENEN die een kerkelijke uitvaart hebben gehad 
van 1 november 2019 - 1 november 2020 

 
BELFELD: 
Dhr. Jan Engelen 
Mevr. Mia Boonen-Wilms 
Dhr. Piërre Hoeben 
Dhr. Frits Boonen 
Dhr. Piet van Eijk 
Mevr. Alda Hoezen-Derks 
Mevr. Mia Laemers-van Dijk 
Mevr. Ciel Jole-Tilmanns 
Mevr. Renate Quaring-Toplak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEGELEN: 
Mevr. Marga Niessen-van 
Nisselroij 
Dhr. Leo Custers 
Mevr. Mirèse van Wetten-Tans 
Dhr. Jacques Schreurs 
Mevr. José Coopmans-Berden 
Dhr. Jan van Eijk 
Dhr. Louis Gommans 
Mevr. Koosje Poeth-Driessen 
Mevr. Berna Geerdink 
Dhr. Sef Bisschop 
Dhr. Lei Jost 
Mevr. Anna Bongaarts-van 
Leipsig 
Mevr. Bep Denessen-Keiren 

 
Dhr. Jos Sijbers 
Dhr. Eddie Oswald Newton 
Dhr. Herman Gommans 
Dhr. Breur Peters 
Mevr. Petra Kerpen-Visschers 
Dhr. Jo Roggen 
Mevr. Tiny van Heugten 
Dhr. Cor Kremers 
Dhr. Karel Hinskens 
Mer. Billa Huberts-Boots 
Mevr. Gerty Jacobs 
Mevr. Nellie Ketels 
Dhr. Quir Laumans 
Dhr. Jo van der Wielen 
Mevr. Chris Kremers-Hendrix 
Mevr. Han Broekman 
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Int.: Rob Hinskens; José 
Coopmans-Berden; Johannes 
Schatorjé, Maria Schatorjé-
Timmermans en overleden leden 
v.d. familie Schatorjé; Overleden 
ouders Poeth-van Beurden; Jac 
Geurts, Maria Geurts-Hekkens; 
Marga Niessen-van Nisselroy; 
Huub en Mirèse van Wetten-Tans 
♦♦ Dinsdag 3 nov. 18.30 uur 
♦♦ Donderdag 5 nov. 18.30 uur 
Int.: Ouders Rijnders-
Spreeuwenberg, Piërre en Harrie; 
Frans en Maria Penders-Roelofs. 
♦♦ Vrijdag 6 nov. 18.30 uur 
 
 
 
Caeciliaviering met enkele 
leden Interparochieel kerkkoor 
 
Int.:Piërre Ewals, Stien Ewals-
Vossen; Jacques Christis (jrd); 
Peter en Anna van Nisselroij en 
Margarete Niessen; Billa Huberts-
Boots; Nellie Ketels. 

 

 
 
 
 
 

Uit dankbaarheid voor hun 65-
jarig huwelijk van Bart en Netty 
Peters-Thielen. 
 
 
 

 

♦♦ Dinsdag 10 nov. 18.30 uur 
♦♦ Donderdag 12 nov. 18.30 uur 
♦♦ Vrijdag 13 nov. 18.30 uur 
 

 
 

Int.: Chris Cremers ( 6-wkd); Billa 
Huberts-Boots; Gertie Jacobs; 
Sjeng Klerken, Agnes Klerken-
van Wylick; Truus Bakker -
Klerken, Tiny Leenen-Klerken en 
Thé Leenen ( jrd). 
♦♦ Dinsdag 17 nov. 18.30 uur 
♦♦ Donderdag 19 nov. 18.30 uur 
♦♦ Vrijdag 20 nov. 18.30 uur 
 

 
 

Int.:Toon Bouwman en dochter 
Lieke; Cornelis Schell, Yvonne 
Schell-Koolen; Gerard Seroo, 
Angelina Seroo-Ewalds en 
overleden familieleden; Billa 
Huberts-Boots; Nellie Ketels; 
Chris Kremers-Hendrix; Han 
Broekman (6 wkd.). 
♦♦ Dinsdag 24 nov. 18.30 uur 
♦♦ Donderdag 26 nov. 18.30 uur 
 
 

St. Martinuskerk 

Zondag 1 november  
ALLERZIELENVIERING 

 10.30 uur--12 uur--15 uur 
 

Zondag 8 november 10.30 uur 
 
 

Zondag 22 november 10.30 uur 
 
 

Zondag 15 november 10.30 uur 
 
 

12.00 uur   doopviering 
Xaya ter Horst 
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Int.: Overleden ouders Pas-Feijen 
en familie; Ouders Schreurs-
Timmermans, Joep, Paul en Theo 
Schreurs, Mieke de Vries, Jan 
Heuts en Arnold v.d. Heijden. 
♦♦ Vrijdag 27 nov. 18.30 uur 
 
 
 
 

 
Int.: Toën van Lier; Jet 
Willems; Gertie Jacobs; Chris 
Kremers-Hendrix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zie pagina 1  
Int.: Renate Quaring-Toplak (6-
wkd); Nora Postma en Ron Kiefer; 
Biny Goosen-Ernst; Voor de leden  
en overleden leden van de KBO 
St. Urbanus te Belfeld 

 
 
 
♦♦ Woensdag 11 nov. 18.30 uur 
 
 
 
 
Int.: Mies Thijssen-Jonkers, Theo 
Thijssen en familie; Biny Goosen-
Ernst. 
 
 
.  
 
 
♦♦ Woensdag 18 nov. 18.30 uur 
 
 
 
 
Int.: Voor de overledenen van de 
parochiefederatie.St. Urbanus  
te Belfeld. 
♦♦ Woensdag 25 nov. 18.30 uur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦♦ Woensdag 4 nov. 18.30 uur 
 

 

St. Urbanuskerk   

Zondag 29 november 10.30 uur 

Eerste zondag Advent 

 
 
 Zondag 15 november  

12.00 uur   doopviering 
Claire Polotzek 

 
 
 

Zaterdag 31 oktober  
ALLERZIELENVIERING 

18.30 uur 
 

Zaterdag 7 november 18.30 uur 
 
 

Zaterdag 14 november 18.30 u 
 
 

Zaterdag 21 november 18.30 u. 

Zaterdag 29 november 10.30 u. 

Eerste Advent 

 
 
 

Heemkundige Kring Tegelen 
Presenteert het boek Kerken, kloosters 
en kastelen (82 rijksmonumenten) in 
Tegelen en Steyl op  

zondag 8 november 14.30 uur. 
Daarbij vindt ook de inzegening plaats 
van de gerestaureerde grafplaat van 
oud-burgemeester Gerardus de Rijk. 
Beide activiteiten vinden plaats in en bij 
de St. Martinuskerk in Tegelen. 
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Beste parochianen, 

 

In deze dagen rond Allerzielen staan we stil bij en herdenken we 
alle overledenen van onze parochiefederatie, in het bijzonder van 
afgelopen jaar. Met elkaar hebben we ervaren dat het heengaan 
van iemand die je lief en dierbaar is, ons diep raakt.  
 

Voor de een kwam het plotseling, voor de ander na een lang 
ziekbed. Voor de een op onverklaarbaar jonge leeftijd, voor de 
ander op een ‘gezegende’ leeftijd. Ieder van ons ervaart dat op zijn 
eigen wijze en probeert het te verwerken op zijn eigen wijze. Alleen 
of met steun van de ander. Die ander kan ons vaak tot steun zijn 
maar ons ook teleurstellen in ons verwachtingspatroon. Als 
parochiegemeenschap willen we elkaar tot steun zijn in een uur van 
herdenken en gebed. Gemeenschappelijk hebben we dat moment 
van afscheid - van Adieu zeggen, tot ziens bij God -  ervaren. 

 

“De mens is door zijn stoffelijk lichaam aan de vergankelijkheid van 
de aarde gebonden. Zijn mateloos hart kan alleen verzadigd 
worden door onvergankelijke waarden, door God zelf. Daar waar 
mensen kunnen geloven in de verrijzenis van Jezus, daar begint 
een nieuwe schepping. Voor de gelovigen is dood slechts een 
kleedkamer, waar de mens zich ontdoet van het kleed van de 
sterfelijkheid om zich te bekleden met het witte kleed van de 
onsterfelijkheid.” 

 

Er worden in onze parochiefederatie H. Missen opgedragen voor de 
zielen van de overledenen. Als blijvende herinnering aan hen en ter 
onderstreping van ons gemeenschappelijk gebed gaan we ook alle 
graven op de kerkhoven in onze parochiefederatie zegenen. 

 

U bent van harte uitgenodigd om de viering live 
te volgen, of in persoon aan een van de 
vieringen deel te nemen, als er nog plaats is. 
Daarnaast kunt u aanwezig zijn bij het graf van 
uw dierbare op het kerkhof, voor de 
gravenzegening. Zo kunnen we verbonden zijn 
in gebed met alle overledenen van onze familie 
en onze parochiegemeenschap. 

 

Ik wens u allen Gods zegen toe.  
Pastoor Anu Antony 


