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Mensen gaan op reis, op weg naar een doel: een
licht waarvan ze gehoord hebben, dat ze in de
verte gezien hebben.

Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg
gegaan naar het kind Jezus. Zij laten alles achter,
om een stem in hun hart te volgen. Het is een
schitterend verhaal, waarbij mensen met een
eenvoudig geloof alles achter zich laten, om zich in
het onbekende te storten. Op kamelen, ploeteren
ze door de eindeloze woestijn. Een beeld van
moeilijke, soms verdrietige momenten in een
mensenleven. Daarna, moeten ze over de bergen
van Juda. Beeld van de moeilijkheden in ons
leven, waar we als een berg tegenop zien. Maar
ondanks de verschrikkingen van de woestijn en
moeilijkheden in de bergen, blijven ze de stem in
hun hart volgen. Pas op het eind van hun weg,
wordt het gemakkelijker en komen ze bij de kribbe
met daarin een wonderlijk Kind. Geleid door een
innerlijk verlangen zijn ze bij Jezus aangekomen.
En op dat moment, openbaart God zich, door
Jezus, aan hen, en aan de hele wereld.

Tegenover de moed van de wijzen om de ver-
trouwde omgeving en eigen veiligheid de rug toe
te keren, denk ik dan wel eens, hoe veel zou ik
kunnen loslaten, om de stem van Jezus te volgen.
Het is nogal wat. Tegelijkertijd weet ik dat Jezus,
de Weg, de Waarheid en het Leven is, en wil ik
mijn innerlijk afstemmen op Hem. Helaas is het
ons mensen eigen, dat we liever, voor eigen
veiligheid, eigen rust kiezen.

En ook, dat we vaak voor de gemakkelijke weg
kiezen, ook al weten we, dat dat niet Gods
bedoeling is. Als we enkel voor de veilige weg
kiezen, moeten we ook niet verbaasd zijn,

dat we Gods leiding in ons leven niet kunnen
ervaren, zoals de wijzen.

En diezelfde leiding hebben de wijzen opnieuw
ervaren op hun terugweg. Ze hadden met Herodes
afgesproken dat ze dan bij hem langs zouden
gaan, om hem te vertellen waar hij het Kind kon
vinden. Maar omdat hun innerlijk was afgestemd
op God, konden ze ervaren, dat een engel hen
vertelde, dat ze dat, niet moesten doen. Herodes
met zijn slechte bedoelingen paste niet in Gods
heilsplan.

Door te luisteren naar Gods woord, kunnen ook
wij, afgestemd blijven, op wat God met ons, en
met de wereld, voorheeft. Door de innerlijke ster te
volgen, mogen we ervaren, dat God met ons
meegaat. En aan het eind van onze levensweg,
zullen wij God, in al zijn glorie ontmoeten.

Ook al heeft de weg van het christen zijn,

zijn moeilijke momenten, toch is het de Weg
waarover het in ons leven gaat.

De geboorte van Jezus leert ons, wat echt
belangrijk is in het leven. Hij roept ons op te kiezen
voor een eenvoudige levenswijze.

De Wijzen roepen ons op dat we juist op zoek
moeten gaan naar Jezus. Dat we moeten knielen
voor Hem, zodat we kunnen leven, in het licht van
zijn gelaat.

De drie wijzen uit het Oosten leren ons, dat er in
ons ons leven geen groter goed is, dan Gods
Liefde te ontdekken. Geen geschenk is van groter
waarde, dan de ontmoeting met God in ons leven.

Graag wil ik U allen een
Gezegend Nieuwjaar toewensen.
Een jaar waarin U, op weg met
God, Hem echt mag ervaren.

Pastoor Anu Antony Kalarickal




= GEEN Nieuwjaarsreceptie €
Het zal eenieder duidelijk zijn dat onder de
huidige omstandigheden het niet mogelijk is
om dit jaar een nieuwjaarsreceptie te

r\(&) 3@’ organiseren.
Het kerkbestuur wenst u daarom vanaf deze
plaats een
gezegend en gezond 2021

Wat een jaar!
Wat een jaar was 2020.

Het zal in onze herinnering
blijven als het coronajaar.
“Weet je nog hoe dat ging
voordat er corona was?”

En als we ergens aan terugdenken,
dan zal al snel gezegd worden:
“Was dat niet in het jaar

voordat corona begon?”

Bij jubilea en andere gelegenheden
wordt er vast en zeker teruggekeken
op dat bijzondere jaar 2020.

Maar het jaar is nu voorbij en we staan
aan het begin van 2021.

Niemand weet nog

wat dit jaar ons brengen gaat.

Het ligt in Gods plan verborgen.

We weten wel dat we het met vertrouwen
tegemoet mogen treden, want

elk jaar,

elke maand,

elke dag

wordt ons door God geschonken.

ledere nieuwe dag is het begin
van de rest van ons leven.

We mogen God dankbaar zijn
voor elk moment
dat ons gegeven wordt.

Laten we er samen iets moois van maken.

Wat een jaar wordt 2021!

Het enige houvast

Wanneer je niet meer bidden kunt,
en alles in je hart lijkt dood;
wanneer je staat op 't dode punt,
en niemand weet iets van je nood,

wanneer je zoekt naar een houvast,

- want God lijkt soms zo eind’loos ver —
wanneer je moedeloos torst je last,

en aan je hemel blinkt geen ster,

wanneer de liefste mens ontviel,
wanneer God vroeg je mooiste bezit,
luister dan maar — en wacht — en kniel:
't is Gods Geest zelf, Die voor je bidt.

Nel Benschop
uit: Verzamelde Gedichten, 2006

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Corona heeft tal van sectoren in de
samenleving getroffen. Heel wat bedrijven
hebben het moeilijk, omdat ze inkomsten zijn
misgelopen. Je zou er misschien niet
meteen aan denken, maar dat geldt ook voor
de parochie. Doordat er heel lang geen
vieringen met publiek konden plaatsvinden,
zijn de inkomsten ook teruggelopen. Terwijl
de kosten voor de parochie wel gewoon
doorliepen. Ook het pastorale werk ging
gewoon door.

Laat de parochie daarom niet in de steek:
steun uw eigen plaatselijk kerk en geef dit
jaar iets extra’s aan Kerkbalans. Zonder uw
bijdrage kan de parochie haar werk niet
blijven doen.

De parochie is door de Belastingdienst als ANBI
erkend. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar
zijn. Steun ons en maak uw bijdrage over op
rekeningnummer: NL25 RABO 0150503059
t.n.v Parochiefederatie
Tegelen-Steyl-Belfeld.




Je moet het maar weten.

Waarom Maria-Lichtmis eigenlijk geen
Mariafeest is

Maria-Lichtmis heet het feest dat de kerk op 2
februari viert. De naam is een beetje verwar-
rend want het is eigenlijk geen Mariafeest.
Het pasgeboren kerstkind is de echte hoofd-
persoon. Maria-Lichtmis wordt de 40e dag na
Kerstmis gevierd. Volgens de joodse traditie
het moment om een eerstgeboren zoon voor
God te brengen in de tempel. De officiéle
naam luidt ook Opdracht van de Heer.

Waarom dan die verwarring met Maria? Dat
heeft te maken met een andere traditie op
dezelfde dag. Volgens joodse wet was het
ook gebruik dat een vrouw 40 dagen na de
bevalling van een zoon naar tempel ging voor
een reinigingsritueel. Het woord reiniging
klinkt in moderne oren misschien wat vreemd,
maar betekende dat een vrouw na een
bevalling een rustperiode van 40 dagen werd
gegund. Eigenlijk heel modern dus. Maria-
Lichtmis is de afsluiting van dat
‘zwangerschapsverlof’ van Maria.

Daarom was deze dag in het verleden de offi-
ciéle afsluiting van de kersttijd. Dat verklaart
tevens waar de naam Lichtmis vandaan komt.
Als Jozef en Maria op de 40¢ dag met hun
pasgeboren zoon naar de tempel gaan,
ontmoeten ze daar de oude Simeon, die in het
kind de Messias herkent en hem een Licht
noemt dat voor de heidenen straalt (Lucas 2,
32). Daaruit ontstond in de eerste eeuwen de
traditie om deze dag een lichtprocessie te
houden. In de Middeleeuwen kwam daar het
gebruik bij om met Maria-Lichtmis kaarsen te
zegenen, die een dag later gebruikt kunnen
worden voor de Blasiuszegen van 3 februari.

125 jaar ‘roze’ zusters

Op 15 januari viert de katholieke kerk het
feest van de heilige Arnold Janssen. Hij is
vooral bekend vanwege de drie religieuze
congregaties die hij in Steyl (nu gemeente
Venlo) oprichtte. De congregaties staan
wereldwijd bekend als de Steyler
Missionarissen.

Voor één van de drie congregaties is 2021
een bijzonder jaar. De slotzusters
‘Dienaressen van de Heilige Geest van de
Altilddurende Aanbidding’ herdenken dit jaar
dat hun congregatie precies 125 jaar geleden

door de heilige Arnold Janssen en de
inmiddels zaligverklaarde zusters Helena
Stollenwerk en Hendrina Stenmanns werd
opgericht.

De aanbiddingszusters dragen een opvallend
roze habijt en worden daarom ook wel de
‘roze zusters’ genoemd. Al 125 jaar wordt er
in hun klooster aan de Maas in Steyl bijna
onafgebroken voor het uitgestelde
Allerheiligste gebeden. Voor het werk van de
missionarissen van Steyl, maar ook voor de
noden van de wereld. Overigens is de
officiéle datum van het jubileum pas aan
einde van dit jaar: op 8 december, het feest
van Maria Onbevlekt Ontvangen.

Parochiekantoor geopend:

ma. EN vr. 13.30 tot 16.30 uur
Bongerdstraat 2 =»ingang achterom €
5931 NG Tegelen

& 077-3731579

< parochie-centrum@rkdebestte.nl
www.rkdebestte.nl

bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 01 5050 3059
t.n.v. Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld

Bid-/wandeltocht naar het graf van Arnold
Janssen gaat dit jaar niet door. Namens de
parochiefederatie zal pastoor alleen te voet
naar het graf pelgrimeren.

Bel Pastoor Anu:
= 06-34322362

Dringend?

Als de pastoor niet bereikbaar is, bel

dan @ 06 - 24 84 55 66
(dag en nacht bereikbaar)



http://www.rkdebestte.nl/

Wat is de geestelijke communie?

Door de coronacrisis vinden er al een hele
tijd geen eucharistievieringen met
kerkgangers plaats. Veel gelovigen volgen
de vieringen op televisie of internet. Maar bij
zo’n ‘digitale mis’ kun je natuurlijk niet de
communie ontvangen. Dit betekent dat
duizenden kerkgangers nu al maandenlang
geen communie hebben gekregen. Als
alternatief kent de Kerk de ‘geestelijke
communie’. Maar wat is dat nu eigenlijk?

De geestelijke communie is het verlangen
van gelovigen om de communie te
ontvangen, zonder dat dit fysiek kan. Het
betekent eigenlijk: je zo zeer met de
eucharistieviering verbonden voelen, dat je
de communie in gedachten ontvangt. Dit kan
door een mis op televisie of internet zo
intens mee te beleven, dat het net is alsof je
er echt bij bent en toch ter communie gaat.

Bij het ontvangen van de geestelijke
communie kan een van de volgende teksten
gebeden worden:

Mijn Jezus,

ik geloof dat Gij

in het allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt.

Ik bemin U boven alles

en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:

kom tenminste op geestelijke wijze in
mijn hart.

Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen
waart

en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden
worden.

Ofwel:

Mijn Jezus,

ik geloof dat Gij

in het allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt.

Ik bemin U en verlang naar U.

Kom in mijn hart.

Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

Tarieven misstipendia 2021

De tarieven voor misstipendia en de
kerkbijdrage worden in 2021 licht verhoogd.
Het bisdom heeft dat besloten na consultering
van de Diocesane Financiéle Commissie,
waarin afgevaardigden van alle dekenaten in
Limburg zitten. Niet alle tarieven gaan
omhoog.

De tarieven waren al een aantal jaren niet
verhoogd, waardoor het in de lijn der
verwachting lag dat deze voor 2021 wel
verhoogd zouden worden. Bovendien zijn
veel parochies dit jaar nogal wat inkomsten
misgelopen als gevolg van de coronacrisis.
Het bisdom vindt het daarom redelijk om voor
2021 een verhoging voor te stellen.

Tarieven 2021
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
44 €12,50 ¢¢

Eucharistieviering op zaterdag of zondag
4 € 27,50 ¢¢
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere
zaterdag- of zondagmissen worden gehouden
¢4 €300,00 ¢¢ (was €
275,00)

Begrafenismis (rouwgeld)

44 €475,00 ¢¢ (was € 440,00)
Huwelijksmis (trouwgeld)

44 €475,00 ¢¢ (was € 440,00)

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium,
danwel een andere begraafplaats na een
voorafgaande kerkdienst

+¢ € 75,00 ¢¢ (was € 60,00).

Bijdrage voor de begeleiding van een
parochiepriester/diaken in crematorium
zonder voorafgaande kerkdienst

+¢ €475,00 ¢¢ (was € 440,00)
Bijdrage voor een avondwake zonder
navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk
(extra dienst)

+¢ €475,00 ¢¢ (was € 440,00)
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op:

+¢ € 115,00 ¢¢ (was € 110,00




Vrijdag 1 januari 10.30 uur

Karel Hinskens en zoon Rob; Nellie Feijen-
Schreurs.

Zondag 3 januari 10.30 uur
(uitdelen huiszegen )

Dinsdag 5 januari 18.30 uur
Donderdag 7 januari 18.30 uur
Vrijdag 8 januari 18.30 uur

Zondag 10 januari 10.30 uur

Berna Geerdink; Harie Denessen, Nellie
Denessen-Konings en Mia Denessen,;
Tonny Faassen en overleden leden v.d. fam.
Faassen-Schoeren,;

Jo, Trees en Paula Teeuwen en ouders
Teeuwen-Smeets.

Dinsdag 12 januari 18.30 uur

Donderdag 14 januari 18.30 uur

Vrijdag 15 januari 18.30 uur

Zondag 17 januari 10.30 uur
Arie Groenendijk en Nellie Groenendijk-Smits;

Gonda Geurts en Greta Geurts;
Truus Huys-Opstals (jrd ); Harry Janssen.

Doopviering
12.00 uur: Logan Gordebeke
13.00 uur Sarah Mensik

Dinsdag 19 januari 18.30 uur
Donderdag 21 januari 18.30 uur

Vrijdag 22 januari 18.30 uur

Zondag 31 januari 10.30 uur
Overledenen van de familie Dings.

Stef Beurskens (6-wkd ) ; Trieny Stoffels
Schouenberg ( 6-wkd ).

St. Urbanuskerk

Zaterdag 2 januari 18.30 uur
Uitdelen huiszegen
Woensdag 6 januari 18.30 uur

Zaterdag 9 januari 18.30 uur

Ouders Dings-Gielen, Chris en Jet Dings-
Pijnenburg, Bert en Ton Pouls-Dings,

Ber Dings, Anny Dings-a.d. Boom, Frans
Kurstjens en Toon Peeters.

Anna Hodselmans-Thissen en Jacobus
Hodselmans.

Zondag 24 januari 10.30 uur
Tine Ververgaart; Peter Geurts en Dora

Geurts-Karis;

Sjeng Beurskens en Nel Beurskens-Konings;
Karel Hinskens en zoon Rob.

Dinsdag 26 januari 18.30 uur

Donderdag 28 januari 18.30 uur

Vrijdag 29 januari 18.30 uur

Zondag 10 januari 12.00 uur

Doopviering
12.00 uur: Charlise Bosman

Woensdag 13 januari 18.30 uur

Zaterdag 16 januari 18.30 uur
Woensdag 20 januari 18.30 uur

Zaterdag 23 januari 18.30 uur
Woensdag 27 januari 18.30 uur




Afscheid van Toine van der Stegen

Na ruim 8 jaar neemt Toine van der Stegen
afscheid als lid van het kerkbestuur. Hij heeft
zich gedurende twee termijnen belangeloos
en met grote toewijding ingezet voor de
parochiefederatie.

Zijn werkterrein binnen het bestuur was met
name gebouwen en terreinen en in het
bijzonder het beheer en onderhoud van de
kerkgebouwen. Gelukkig gaat hij niet voor de
parochiefederatie verloren en blijft hij zich
inzetten als vrijwilliger, net als voorheen blijft
hij helpen op allerlei gebied waar het maar
nodig is. Zijn vrouw Nicole was al die tijd een
grote steun, en niet alleen op de achtergrond.
Ook zij helpt waar het kan en nodig is.

De parochiefederatie is Toine daarvoor zeer
erkentelijk en door Pastoor Anu is de dank
overgebracht. Nicole werd natuurlijk niet
vergeten en ontving bloemen voor haar steun
en medewerking bij tal van activiteiten.

Toine, nogmaals heel hartelijk dank voor al je
inzet, tijd en energie mede namens de
parochianen.

Het Kerkbestuur

Mistijden Tegelen
Zondag 10.30 uur
Dinsdag 18.30 uur
Donderdag 18.30 uur
Vrijdag 18.30 uur

Mistijden Belfeld
Woensdag 18.30 uur
Zaterdag 18.30 uur

Info-ochtend theologische opleiding

Geloven kan een verrijking van je leven zijn.
Veel mensen ervaren dat zo. Wie dat geloof
ook graag met anderen wil delen, kan zich
daarin verdiepen via een studie theologie. In
Limburg bestaat een speciale opleiding voor
mensen die als catechist, pastoraal werker,
geestelijk verzorger of docent catechese aan
de slag willen. Dit is ook de opleiding voor
mannen die permanent-diaken willen
worden. Op zaterdag 20 februari is er een
informatie-ochtend voor belangstellenden.

Het Theologisch Instituut Rolduc is een
deeltijdopleiding. Gedurende een aantal
weekenden per jaar (van vrijdagavond tot
zaterdagmiddag) komen de studenten in
Rolduc in Kerkrade bij elkaar voor een
theologische vorming op HBO-niveau. Op
het lesprogramma staan vakken als
theologie, filosofie, Bijbelwetenschap, maar
ook sociale leer van de kerk, ethiek, moraal,
ecclesiologie, kerkgeschiedenis en meer
praktijkgerichte vakken.

Wie een diploma van het Theologisch
Instituut op zak heeft, kan op diverse
plaatsen op de arbeidsmarkt terecht. Maar
de opleiding kan ook heel geschikt zijn voor
iemand die uit puur persoonlijke interesse
een of meer modules wil volgen. Interesse?
Aanmelden voor de informatie-ochtend kan
door contact op te nemen met rector
Lambert Hendriks via

& 045 - 546 68 10 of
X rector@rolduc.nl. Of
kijk op www.rolduc.nl

INLOOP =>

SPREEXUVUR

pastoor Anu

Sint Urbanuskerk, Belfeld
14.00 - 15.30 uur

Sint Martinuskerk, Tegelen
16.00 - 18.00 uur

Van maandag t/m vrijdag kunt u voor het erop volgende weekend een plek
voor de viering reserveren op

® 06-576807 16 (ma. t/m vr. 10 - 12 uur)
Bezoekers (max. 2) van jaardiensten en 6-wekendiensten krijgen voorrang. Hierdoor kan het
zijn dat het maximum aantal bezoekers bereikt is als u op maandag belt.



http://www.rolduc.nl/

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en
het aansteken van (noveen)kaarsen
IEDERE dag geopend

vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang.

1) Mariakapel St. Martinuskerk, Tegelen
2) St. Josephkapel, Tegelen

3) Mariakapel bij H. Hartkerk, Tegelen

4) Kapelke van Gelog, Belfeld

5) Mariakapel bij St. Urbanuskerk, Belfeld

6. Benedenkerk Missiehuis St. Michaél, Steyl
H. Arnoldus Janssen Klooster

7) SVD kapel van de Missiezusters, Steyl

8) Oude Munt
Van Wevelickhovenstraat 1,
Tegelen
Aanbiddingskapel dagelijks open.
www.oudemunt.nl

9) Kloosterkapel Roze Zusters,
Zusterstraat 20, Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open.
www.kloostercenakel.nl/congregaties/

Danken

Op een dag

vroegen de leerlingen

aan rabbi Simeon:

“Waarom viel het manna

niet in één keer uit de hemel

in plaats van elke dag opnieuw?”

De rabbi vertelde:

“Een koning had een zoon

en gaf hem eenmaal per jaar

al wat hij nodig had om te leven.
Die zoon kwam zijn vader
slechts één keer per jaar danken.”

Toen besloot de vader:

‘Ik zal mijn zoon elke dag
te eten geven.’

En de zoon

dankte zijn vader elke dag.”

Naar een joods verhaal
Uit: Een parel voor Elke dag, Averbode,

Passiespelen Tegelen in premiére

Deze zomer worden in Tegelen voor de 21e keer
de Passiespelen opgevoerd. Op zondag 18 april
is de premiére van ‘Hem achterna. Een

passiespel’, zoals de nieuwste versie heet.

Theatermakers Jan-Jaap Janssen en Ineke ter
Heege hebben een heel nieuwe tekst
geschreven. De regie is net als de vorige twee
keer in handen van Cees Rullens. Aan de
Passiespelen doen ruim driehonderd acteurs,

musici, koorzangers en figuranten mee.

De schrijvers hebben geprobeerd om met de
nieuwe versie van de Passiespelen het
lijdensverhaal van Jezus toegankelijk te maken
voor jong en oud en voor religieuze en niet-

religieuze bezoekers.

Hoewel het verhaal op zich bekend is, mogen
bezoekers een gloednieuwe theatervoorstelling
verwachten, die prikkelt en aan wil sluiten bij
relevante vraagstukken die vandaag de dag
leven. Thema’s zoals de ongelijkheid tussen arm
en rijk, vereenzaming, het overal een mening
over hebben, het gebrek aan vriendelijkheid en
medemenselijkheid en ook het gebrek aan begrip
tussen generaties lopen als een rode draad door

het verhaal. Info:www.passiespelen.nl



http://www.kloostercenakel.nl/congregaties/

Kerst- en Nieuwjaarswens van het kerkbestuur en de pastorale werkgroep

Laten we in deze donkere tijden het licht van
Christus blijven. Hoe moeilijk dit ook voor veel
mensen zal zijn. Het licht van Christus
schenkt ons het geloof, de hoop en de liefde.
Woorden die tot leven komen in de mens die
zorgt voor zijn medemens. Ik wens iedereen
een zalig 2021 in geloof, hoop en liefde.
Diaken Rick van den Heuvel

Wat een jaar! Hoe gemakkelijk is het om
negatief terug te kijken op dit jaar. Maar er is
ook zoveel positiefs gebeurd. Ik heb (net als
veel anderen) geleerd het kleine te
waarderen en dat tijd met elkaar het
belangrijkste is. Ik wens voor ons allen een
gelukkig en gezond 2021 met veel tijd voor en
met elkaar.

Willeke Ewals-Franken

Velen van u zullen het jaar 2020 het liefste uit
hun geheugen wissen. Veel maatregelen zijn
er nodig zoals het niet kunnen bijwonen van
een H. Mis of slechts een beperkt aantal
mensen tijdens een viering. De corona-
pandemie terugdringen vergt van ons
allemaal veel geduld en begrip. Laten we er
op vertrouwen dat deze moeilijke periode in
het nieuwe jaar 2021 snel verleden tijd zal
zijn en dat we weer gezamenlijk zonder
beperkingen elkaar weer mogen ontmoeten,
in de kerk of in het gewone dagelijkse leven.
Ik wens u in 2021 alle goeds, maar vooral
veel gezondheid toe.

Jeanne van Dijk-Marijnissen

Beste medeparochianen,lk wens u vanuit de
grond van mijn hart fijne Kerstdagen toe!
Hopelijk wordt het, binnen alle beperkingen,
toch nog een fijne Kerst en kunt u uitzien naar
een samenzijn met familie of vrienden. De
geboorte van kindje Jezus is juist nu,

zonder het fysiek bijwonen van de Heilige Mis
tijdens Kerstmis en in deze bizarre tijd, een
lichtpunt aan het einde van de donkere
tunnel. Laten we vooral uitzien naar 2021 en
ons richten op positiviteit en elkaar. ledereen
wens ik bovenal een gezond jaar vol geluk en
vriendschap toe!

Groetjes,

Teddo Peulen

Kerstmis is dit jaar veel anders dan anders,
maar dat was de geboorte van Jezus ook.
Juist als alles anders loopt dan we hadden
verwacht moeten we vast blijven houden aan
ons geloof en vertrouwen op God. Laten we
voor elkaar blijven zorgen, ook al leven we op
afstand. Vergeet niet dat het juist de kleine
dingen zijn waarmee we elkaar een plezier
kunnen doen.

Zalig Kerstmis en een Gezegend 2021.
Ingrid Boerhof

Als penningmeester van onze federatie is het
een hele uitdaging om ieder jaar weer de
inkomsten en uitgaven in balans te krijgen.
Ook dit Coronajaar zal hierin niet echt helpen.
Het is dan ook hartverwarmend om te zien
dat zo veel mensen zich blijven inzetten voor
onze parochiegemeenschap. Dit geeft mij
kracht om samen door te gaan. Samen
kerk/Samen sterk.

Zalig Kerstmis en een Gelukkig 2021.

Theo Thurlings

Met het oude jaar laten we veel bijzondere
momenten achter ons. Momenten en
herinneringen die we nooit meer zullen
vergeten en die waarschijnlijk zelfs in de
geschiedenisboeken gaan komen. Met het
nieuwe jaar hopen we op meer vrijheid en
gemeenschappelijkheid en het gevoel dat we
SAMEN ZIJN weer wat breder kunnen
uitdragen. Want net als ik bent u denk ik ook
toe aan die zeer gewenste knuffel! Vanuit mij,
mijn partner en kinderen wens ik u dan ook
een mooi 2021 toe!

Kim Schouwenberg

Met de vreugde over de geboorte van Jezus
Christus wens ik iedereen een Zalig
Kerstfeest en een gezond en Gezegend
Nieuwjaar 2021.

Pastoor Anu Antony Kalarickal




