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Vasten wordt wel de “wonderkuur” genoemd. 
Als een visser van de visvangst is teruggekeerd, 
gaat hij zijn netten boeten. Hij maakt dan de 
gaten dicht, die erin gekomen zijn door over een 
rots te schuren of over een ander scherp 
voorwerp dat hij niet had gezien. Zo moeten wij 
het woord boeten weer gaan zien, een verlangen 
om heel te maken. Het is altijd fijn om iets heel te 
maken. Zo gaan ook wij in de veertigdagentijd 
boeten dat wil zeggen heel maken.  
 
In de eerste plaats gaat het erom tijd te nemen. 
Tijd voor meer stilte, voor bezinning om jezelf 
terug te vinden, een soort jaarlijkse retraite. De 
vastentijd is ook een generale repetitie voor het 
loslaten. We moeten een heleboel loslaten  
tijdens ons leven. We proberen vrijwillig los te 
laten wat we toch een keer helemaal los moeten 
laten. Wij weten eigenlijk heel goed dat welvaart 
geen welzijn betekent, dat je aan honderden 
dingen verslaafd kunt raken, niet alleen aan 
drugs en alcohol. Vasten: 40 dagen om er over 
te denken en 40 dagen om er wat aan te doen. 

Niets kan de mens bezoedelen wat van buiten af 
in hem komt, omdat het niet uit zijn hart komt. 
Wat uit de mens zelf komt, dat bezoedelt de 
mens.(Marcus 7,18-20)  
 
Deze woorden kunnen ons in beweging zetten 
om de binnenkant een goede opknapbeurt te 
geven. De veertigdagentijd mag een periode van 
innerlijke reiniging zijn voor u en voor mij. Vasten 
is het beste medicijn,  het is de dokter die binnen 
in je werkt. Vasten wordt wel de wonderkuur  
genoemd. 
 
Als wij aalmoezen geven, zegt Jezus, dan  
moeten wij dat doen zonder iets terug te 
verwachten. Laat uw linkerhand niet weten wat  
uw rechterhand doet. Een aalmoes mag pijn doen, 
mag de geldbeurs een beetje dunner maken.  

De veertigdagentijd leert ons over de eenvoud 
en soberheid van het leven, die het ons mogelijk 
maken om stil te staan en te genieten van de 
kleine dingen en ook te danken voor de 
mogelijkheden die het leven ons biedt, zonder 
ons te hechten aan wat wij hebben.  
 
Wij moeten niet vastzitten aan ons bezit, maar 
delen met onze medemensen. Als wij de mede- 
mensen geven wat hun toekomt, dan blijft God  
zijn hand naar ons uitstrekken. Dit mag ons motto  
zijn: leef en doe anderen leven. De veertigdagen-
tijd is een bijzondere tijd van genade en heil. Wij 
mogen deze tijd doorbrengen met een vreudevol 
hart. Door te vasten worden wij niet armer, maar 
rijker, gelukkiger, vrijer. 
 
Wees volmaakt, zoals uw hemelse Vader 
volmaakt is (Matteüs 5). Het onkruid moet 
geregeld uit de tuin van ons geestelijk leven 
worden verwijderd opdat we als mens onze ware 
levensopdracht kunnen volbrengen. Het is de 
bedoeling, dat je door vasten loskomt van je 
egoïsme, van je zelfzucht en hebzucht. Dat is 
immers wat de vastentijd wil zijn: de weg met 
God gaan, de weg van gevende en vergevende 
liefde, van een liefde die zichzelf vergeet. Een 
weg ook waardoor wij komen tot vrede en 
verzoening met onze medemens en met God. 
Om dan met Pasen als een herboren mens met 
Christus op te staan. 

De tempel van God is heilig en die tempel zijt gij. 
(1 Korinthiërs 3,17) 

Een inspirerende en 
vruchtbare vasten tijd 
toegewenst.  
 

Pastoor Anu Antony 

  

Jaargang 5 * februari 2021 
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Gezien de beperking van 30 personen per 
heilige mis reiken we de volgende 
mogelijkheden aan:  
 
10.30 uur Sint Martinuskerk Tegelen 
17.30 uur Sint Urbanuskerk Belfeld 
19.00 uur Sint Martinuskerk Tegelen 
 
In verband met de coronacrisis worden dit jaar 
geen askruisjes op het voorhoofd aangebracht 
met de hand. 
Als alternatief kan er as op het hoofd worden 
opgelegd of een askruisje aangebracht worden 
met een wattenstaafje (per persoon wordt een 
nieuw staafje gebruikt).  
 
Als tweede mogelijkheid  
13.00 uur - 14.00 uur Sint Martinuskerk   
16.00 uur - 17:00 uur Sint Urbanuskerk 
 
zal pastoor aanwezig zijn om bij wie dat wil, 
individueel as op het hoofd op te leggen. U krijgt 
dan ook een gebedskaart met een afbeelding 
van een kruis, een korte overweging en een 
gebed. 

  
 
 
 
 
 

 
 

Aswoensdag, is de eerste dag van de veertig 
dagen durende vastentijd die loopt tot 
Pasen (zondagen niet meegerekend). 
Aswoensdag is een dag van boetedoening, 
waarop de gelovigen een kruisje van as op het 
voorhoofd krijgen getekend.  
 
De as voor aswoensdag is afkomstig van de 
verbrande en gezegende palmtakjes van de 
paasperiode van het voorgaande jaar.  
De as staat symbool voor reiniging. In vroegere 
tijden werd met as gewassen: as heeft een 
reinigende kracht. Ook het afbranden van de 
stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar 
en dit geeft kracht tot nieuw leven. As is ook 
een teken van menselijke gebrekkigheid en 
sterfelijkheid. 
De vastentijd herinnert ons aan een verhaal uit 
de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de 
woestijn doorbracht zonder eten en drinken. 

                                 

Sinds de uitbraak van corona is het woord 
quarantaine weer helemaal terug in ons 
spraakgebruik. Wie ziekteverschijnselen heeft of 
vermoedt, wordt geadviseerd om zich een 
aantal dagen terug te trekken. In die tijd kun je 
niemand besmetten en zelf genezen. 

Het woord quarantaine is geleid van het 
Italiaanse ‘quaranta giorni’, wat veertig dagen 
betekent. In de 14e eeuw moesten in Venetië 
schepen uit landen waar de pest heerste in 
veertig dagen buiten de haven van blijven 
liggen, om de ziekte niet aan land te brengen. 
Mensen die afgelopen jaar noodgedwongen in 
quarantaine moesten, zeiden achteraf dat ze in 
die tijd tot rust waren gekomen en oog voor 
andere aspecten van het leven hadden 
gekregen. 

In de kerk kennen we al heel lang het gebruik 
om je veertig dagen ‘in quarantaine’ te gaan. 
Jezus zelf trok zich veertig dagen terug in de 
woestijn, voordat hij aan zijn openbare leven 
begon. De tijd na Aswoensdag is voor gelovigen 
méér dan het aftellen van veertig dagen tot 
Pasen. Het is een tijd om geestelijk in 
quarantaine te gaan, om even uit de hectiek van 
het dagelijks leven te stappen en te genezen 
van de drukte van alledag en tijd vrij te maken 
voor God. 

 

 

Geen optocht, geen 
zittingen, 

geen prinsen, met veren 
op hun steek. 

Het lijkt onwerkelijk in 
Limburg. Carnaval hoort 
erbij. 

Toch gaat het dit jaar, net even iets anders. 

Vergeet dan niet, dat echte blijdschap 
niet in praalwagens zit of in zelfgemaakte 
pekskes, hoe creatief ook. 

Echte blijdschap zit in je hart. Een échte 
carnavalist weet ook nu een lach om de mond te 
toveren. 

Een blij gezicht en stralende ogen 
zijn de mooiste schminck die er is. 

Gedenk, mens, 
dat je stof bent 
en tot stof zult 
wederkeren. 
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In veel overlijdensadvertenties wordt vermeld: 
Vanwege corona heeft de uitvaart in stilte 
plaatsgevonden. Dat mag natuurlijk, als het een 
keuze van de familie is. Maar dat hoeft niet want 
ook in deze coronatijd kan er een gewone 
kerkelijke uitvaartdienst worden gehouden. 
Vanaf maandag 25 januari is er nog ruimte voor 
uitvaarten in de kerk met 50 personen. Voor 
andere vieringen, zoals reguliere missen waarin 
overledenen herdacht worden of 
zeswekendiensten, geldt op dit moment het 
toegestane aantal van 30. 
 
Voor uitvaarten in kleine kring kan ook gekozen 
worden voor een kleinere opstelling bijvoorbeeld 
in de zijkapel. Met een  klein aantal aanwezigen 
kan hierdoor een intieme(re) sfeer worden 
gecreëerd. 

Koren kunnen met ‘enkele zangers’ aantreden. 
Ook muzikale solisten zijn toegestaan. Omtrent 
deze en alle andere zaken kan een overleg met 
de parochie verhelderend werken. 

Vragen? Bel pastoor Anu op  06 - 34322362 

 

Corona heeft tal van sectoren  
in de samenleving getroffen 
omdat ze inkomsten zijn 
misgelopen. Dat geldt ook voor 
onze parochies. Dit komt door 

vieringen zonder of met een beperkt publiek. 
Hierdoor zijn de inkomsten flink teruggelopen 
terwijl de kosten wel gewoon doorliepen. Ook  
het pastorale werk ging en gaat intussen  
gewoon door. 

Laat de parochie daarom 
niet in de steek: steun uw 
eigen plaatselijk kerk en 
geef dit jaar iets extra’s 
aan Kerkbalans. Zonder 
uw bijdrage kan de parochie haar werk niet blijven 
doen.  

De parochie is door de Belastingdienst als ANBI 
erkend. Dat betekent dat giften fiscaal 
aftrekbaar zijn. Steun ons en maak uw bijdrage 
over op  
       rekeningnummer: NL25 RABO 0150503059  
       t.n.v  Parochiefederatie  
       Tegelen-Steyl-Belfeld. 

 

De 40-dagentijd is de periode tussen carnaval 
en Pasen. Het is de voorbereidingstijd op Pasen 
en van oudsher een tijd van vasten en 
bezinning. Maar wie de kalender erbij pakt en 
goed telt, komt tot de conclusie dat dit 46 dagen 
zijn en geen 40. Het antwoord op die vraag is 
heel simpel: de zondagen tellen niet mee. De 
zondag is in de traditie van de Kerk nooit een 
vastendag geweest, want dan vieren we de 
verrijzenis van Christus. Elke zondag is het al 
een beetje Pasen. Wie dan vanaf Aswoensdag 
tot en met Paaszaterdag telt, komt precies op 
40 uit. 

Dan is er nog de waarom 40 dagen en geen 30 
of 50? Dit heeft te maken met de symbolische 
betekenis van het getal 40 in de joodse en de 
christelijke traditie. Zowel in het Oude als het 
Nieuwe testament komt er regelmatig een 
periode van veertig dagen en zelfs veertig jaar 
voor. 

Onze 40-dagentijd of vasten verwijst vooral naar 
de 40 dagen waarin Jezus zich in de woestijn 
terugtrok om te vasten en te bidden, voordat hij 
aan zijn openbare leven begon. Hij leefde 40 
dagen in totale soberheid en onthechting, zodat 
hij zich daarna volledig in dienst kon stellen van 
de verkondiging van de Blijde Boodschap. Een 
goed voorbeeld om te volgen.  

 

Zondag 10.30 uur 

Dinsdag 18.30 uur 

Donderdag 18.00 uur -- AANBIDDING 

Donderdag 18.30 uur 

Vrijdag 18.30 uur 
 

Woensdag 18.30 uur 

Zaterdag 18.30 uur 
  

tel:0634322362.
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Bel Pastoor Anu: 

 06 - 34 32 23 62 
 

 

Als de pastoor niet bereikbaar is, bel dan 

de priester wachtdienst                

  06 - 24 84 55 66 

(dag en nacht bereikbaar) 
 

 
 

Een luisterend oor en persoonlijke 

nabijheid. 

 

De parochie wil haar parochianen nabij zijn. We 

denken hierbij aan mensen die graag een gesprek 

willen of andere ondersteuning. Het pastoraal   

team wil deze nabijheid samen met vrijwilligers  

voor u invullen.  

 

Wilt u dat Pastoor Anu, Diaken Rick of vrijwilligers 

bij u op bezoek komen? Dat kan zeker.  

 

Of wilt u vanwege de omstandigheden liever een 

telefonisch gesprek? Dat kan ook. 

 

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn bereid  

om u te bezoeken of te bellen. 

 
 anuantony@live.com 
 077 - 373 15 79                                                                                      
 
 
 
 
 
Opbrengst collecte voor oud-pastoor Marc 
Calo op 12 en 13 december voor de 
slachtoffers van de orkanen in Quinta, Rollie 
en Ulysses in de Filipijnen 

 
De kerkdeurcollectes hebben het mooie bedrag 
van € 600,00 opgebracht. Daarnaast zijn er 
meerdere mensen die geld hebben 
overgemaakt naar het Missiebureau van ons 
bisdom. 
 

HARTELIJK DANK hiervoor !! 
 
 

Op zondag 18 april komt de televisiemis van de 
KRO live vanuit openluchttheater De Doolfhof in 
Tegelen. Later op de dag gaat daar de nieuwe 
editie van de Passiespelen in première. 
Hoofdcelebrant tijdens de tv-mis is bisschop 
Harrie Smeets van Roermond. Voorafgaand aan 
de eucharistieviering is om 9.45 uur het 
programma Geloofsgesprek te zien. Daarin 
praat Leo Fijen deze keer met een van de 
medewerker van de Passiespelen. Beide 
programma’s zijn op 18 april bij de KRO te zien 
op NPO2. Het geloofsgesprek begint om 9.45 
uur en de openluchtmis om 10.00 uur. 

 

Werken aan je toekomst 

De vastenactie heeft afgelopen jaren een mooie 
bijdrage geleverd aan het opknappen van de 
Holy Child School in Kitase. Met deze 
ondersteuning is  met hulp van de lokale 
bevolking het gebouw opgeknapt, sanitair 
aangelegd, de lokalen van lesmaterialen en 
meubilair voorzien en de docenten geschoold. 
Daarnaast heeft de vastenactie er ook voor 
gezorgd dat er kinderen naar school kunnen 
gaan die anders nooit deze kans hadden 
gekregen.  
 
Er is echter nog een heleboel te doen. U kunt via 
de Vastenactie in 2021 ook dit  jaar een bijdrage 
leveren aan het verbeteren van het onderwijs en 
de omstandigheden waarin de kinderen les krijgen. 
Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugd in 
Kitase en zorgt uiteindelijk voor een fundamenteel 
ander leven. 
 
Er zal tijdens de Aswoensdagviering op 17 
februari om 17.30 uur in de St. Urbanuskerk en 
om 19.00 uur uur in de St. Martinuskerk 
aandacht aan worden geschonken. Ook zal 
werkgroep Kerk en Wereld tijdens deze 
vieringen voor het vastenactieproject 
collecteren. 
 
Wilt u vastenactie project ondersteunen? 
Maak uw gift over op. 
bankrekeningnummer: 

NL 25 RABO 01 5050 3059 
t.n.v. Parochiefederatie 
Tegelen-Steyl-Belfeld 
o.v.v. vastenactie 2021 
project Kitase, Ghana   
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In de nacht van 20 op 21 maart wordt in 
Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang 
gehouden. Omdat het vanwege de 
coronapandemie niet mogelijk was om lang van 
tevoren een definitief programma te maken, 
heeft de organisatie vier varianten uitgewerkt:  
-- een digitale Stille Omgang (in het geval van 
een volledige lockdown) 
-- een Stille Omgang met maar 30 deelnemers, -
-een met 100 deelnemers  
-- in het beste geval een Stille Omgang zonder 
beperkingen.  

In alle gevallen is het zo dat de 
eucharistieviering op zaterdagavond vanuit de 
Nicolaasbasiliek live op youtube te volgen is. 

De Stille Omgang is een bidtocht door 
Amsterdam die sinds 1881 elk jaar in stilte 
wordt gehouden. Vanwege het processieverbod 
in het noordelijk deel van Nederland mocht het 
geen openlijke religieuze stoet zijn. De traditie 
om in stilte door de stad te lopen, is altijd 
gebleven. De Stille Omgang gaat terug op het 
zogeheten Mirakel van Amsterdam, waarbij in 

1345 een hostie op 
wonderbaarlijke wijze 
steeds opnieuw in een 
haard verscheen, totdat 
deze in processie naar de 
kerk werd gebracht. 

De bidtocht wordt elk jaar 
in het weekeinde na 15 
maart gehouden. 
Doorgaans nemen hier 
enkele duizenden 
gelovigen aan deel. 

Meestal gaan er vanuit Limburg ook een aantal 
bussen met pelgrims naar Amsterdam toe. Of 
dat dit jaar mogelijk is, zal pas in de laatste 
weken vóór 20 maart duidelijk zijn. Kijk voor de 
laatste informatie op 
www.stille-omgang.nl 

Parochiekantoor geopend:  

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur 
Bongerdstraat 2    ➔ingang achterom 
5931 NG  Tegelen 

 parochie-centrum@rkdebestte.nl 

 077 - 373 15 79                                                                                     
www.rkdebestte.nl 
 
 bankrekeningnummer: 

NL 25 RABO 01 5050 3059 
t.n.v. Parochiefederatie 
Tegelen-Steyl-Belfeld 

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en 
het aansteken van (noveen)kaarsen IEDERE 
dag geopend 

vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang: 

1) Mariakapel St. Martinuskerk Tegelen 

2) St. Josephkapel Tegelen 

3) Mariakapel bij H. Hartkerk Tegelen 

4) Kapelke van Geloë Belfeld 

5) Mariakapel bij St. Urbanuskerk Belfeld 

6) Benedenkerk Missiehuis St. Michaël Steyl 
    H. Arnoldus Janssen Klooster 

7) SVD-kapel van de Missiezusters Steyl 

8) Oude Munt 
 Van Wevelickhovenstraat 1 Tegelen 
 aanbiddingskapel dagelijks open
 www.oudemunt.nl 

9) Kloosterkapel Roze Zusters 
 Zusterstraat 20 Steyl 
 Aanbiddingskapel dagelijks open 
 www. kloostercenakel.nl/congregaties 

 

 

 

Op zondag 18 april gaan in Tegelen de 
uitgestelde Passiespelen in première. Eigenlijk 
had de theatervoorstelling over het lijden van 
Christus vorig jaar al moeten plaatsvinden, 
maar vanwege de coronapandemie werd dit 
uitgesteld. De nieuwe Passiespelen gaan in een 
aangepaste vorm coronaproof door. 

Het wordt een compacte, iets kortere 
voorstelling, zonder pauze, die daardoor twee 
keer per dag gespeeld kan worden. Per 
voorstelling zal er minder publiek zijn. Aan de 
voorstelling doen ook minder acteurs en 
figuranten mee, zodat iedereen op gepaste 
afstand van elkaar kan blijven. In totaal staan er 
tussen 18 april en 5 september zestig 
voorstelling gepland. Dat wil zeggen: als de 
lockdown is opgeheven en het geven van 
voorstellingen op deze manier is toegestaan. 

Kaarten bestellen kan via 
www.passiespelen.nl 

  

http://www.stille-omgang.nl/
http://www.rkdebestte.nl/
http://www.oudemunt.nl/
http://www.passiespelen.nl/
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#Ik ben er voor jou. Zo luidt het thema van het 
muziekspektakel The Passion, dat dit jaar 
alsnog op Witte Donderdag vanuit Roermond 
wordt uitgezonden. Tijdens het programma 
wordt op een eigentijdse manier het 
lijdensverhaal van Christus uitgebeeld. Het 
thema heeft een diepe religieuze betekenis, 
doordat Christus voor ons mensen geleden 
heeft en gestorven is. Na zijn verrijzenis zei hij 
tegen zijn leerlingen: “Ik ben met jullie, alle 
dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” 
Het zijn zelfs de laatste woorden van Jezus in 
het evangelie volgens Matteüs. 

Daarnaast is het thema #Ikbenervoorjou 
natuurlijk ook een oproep aan ieder van ons om 
tegen onze naasten te zeggen: “Je bent niet 
alleen, ik ben er voor je.” Juist in deze tijd, 
waarin veel mensen de gevolgen van de 
coronapandemie in hun dagelijks leven 
ondervinden, is het goed als ze ook weten dat 
ze er niet alleen voor staan. Ze mogen een 
steun in de rug ervaren. Van ons als hun 
naasten en van Christus, die vanuit de hemel 
meewerkt. #Ikbenervoorjou. 

The Passion vanuit Roermond is op Witte 
Donderdag (1 april) om 20.30 uur te zien bij 
KRO-NCRV op NPO1. 

 

De datum 25 maart staat natuurlijk bekend als 
het feest van Maria Boodschap. Maar het is ook 
de geboortedatum van Mariette Beco, het 
meisje dat in 1933 op 11-jarige leeftijd in 
Banneux Maria ontmoette. Dit jaar is het precies 
100 jaar geleden dat ze werd geboren. Later dit 
jaar is het tien jaar geleden dat ze overleed. Na 
de verschijning van Maria aan Mariette Beco 
ontwikkelde Banneux zich tot een bekend 
Mariabedevaartsoord. 

Mariette Beco was de oudste in een groot en 
arm gezin. In januari 1933 zag ze vlakbij haar 
ouderlijk huis in Banneux een ‘mooie dame’, die 
zichzelf de ‘Maagd der armen’ noemde. Ze 
wees ook een bron aan en vroeg om de bouw 
van een kapel. In totaal zou Maria zeven keer 
aan Mariette Beco verschijnen. In 1949 werden 
de verschijningen door het bisdom Luik erkend 
en in 1952 door het Vaticaan. Na de 
verschijningen leidde Mariette Beco een rustig 
leven op de achtergrond. Ze bleef altijd in de 
buurt van Banneux wonen, stichtte een gezin en 
kwam regelmatig bij de bron bidden. in 2011 is 
ze op 90-jarige leeftijd overleden. 

De organisatie Caritas Banneux Bisdom 
Roermond organiseert in samenwerking met het 
Huis voor de Pelgrim regelmatig bedevaarten 
naar Banneux. Dit jaar staat er een dagtocht 
gepland op 4 oktober en een meerdaagse 
bedevaart (triduüm) van 1 t/m 5 oktober. Kijk 
voor meer informatie hierover op  
www.huisvoordepelgrim.nl 

 

 

 

 

       pastoor Anu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sint Urbanuskerk, Belfeld 
14.00 - 15.30 uur 

Sint Martinuskerk, Tegelen 
16.00 - 18.00 uur 

 

Van maandag t/m vrijdag kunt u voor het erop volgende weekend een plek 
voor de viering reserveren op 

  06 - 576 807 16 (ma. t/m vr. 10 - 12 uur) 
Bezoekers van jaardiensten en 6-wekendiensten krijgen voorrang. Hierdoor kan het zijn dat 

het maximumaantal bezoekers bereikt is als u op maandag belt. 
 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
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Het jaar van het Gezin 

Op de feestdag van Sint-Jozef (19 maart)  

begint een tweede themajaar: het Jaar van het 

Gezin. Op die dag is het precies vijf jaar geleden 

dat de pauselijke brief Amoris Laetitia over het 

gezin werd gepubliceerd.  

Met dit jaar wil de paus het sacrament van het 
huwelijk opnieuw onder de aandacht brengen, 
maar ook gezinnen in staat stellen om actieve 
getuigen van het familieapostolaat te worden 
en jongeren bewust te maken van het belang 
van een goede voorbereiding op hun eigen 
liefdes- en gezinsleven. 

 

 

Het jaar van Sint-Jozef 

Eind vorig jaar zorgde paus Franciscus voor 
een verrassing door heel 2021 uit te roepen tot 
het Jaar Van Sint-Jozef. 

Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus 
de heilige Jozef als beschermer extra 
benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader 
wordt extra belicht. De paus brengt dit in 
verband met de zorg voor armen en migranten 
en ook de rol van Jozef als patroonheilige van 
de arbeiders. 

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt 
welke betekenis gewone mensen hebben, die 
dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, 
aldus paus Franciscus. Volgens hem lijken ze 
daarmee op de heilige Jozef: Deze 
onopvallende man, die dagelijks, discreet en in 
het verborgene aanwezig is. 

 

Heilige Jozef, 

bewaarder van het Heilig Huisgezin, 
bescherm onze gezinnen. 
Verwijder van ons alle besmetting 
van dwaling en zedenbederf. 

Sta ons bij 
in de strijd tegen 
het kwaad. 
Geef ons de moed 
om iedere dag 
onze plichten te 
vervullen 
en de Wil van God 
te volbrengen. 
Weerhoud onze 
tong van onwaar-
heid en kwetsende 
woorden. 

Verlicht ons verstand 
als wij beslissingen moeten nemen. 
Sterk ons in tegenspoed 
en in ontmoediging. 
Verstevig onze liefde 
opdat in ons gezin 
steeds wederzijds vertrouwen 
en verdraagzaamheid zouden heersten. 

Keer alle gevaren 
naar ziel en lichaam 
van ons af: 
aan huis, bij de arbeid  en op de weg. 
En moge tenslotte God steeds 
de ereplaats bekleden 
in ons gezin en in onze harten. 

Heilige Jozef, 
patroon van de heilige Kerk, 
help onze paus, bisschoppen, 
priesters en religieuzen 
en help heel speciaal onze gezinnen 
en de jongeren die mogen opgroeien. 

Dat het Heilig Huisgezin, 
waarvan U de toegewijde vader was, 
een afspiegeling moge vinden 
in onze gezinnen. 

Amen 

Uit:  
Ga tot Jozef,  
Het verhaal van de stille Heilige 

van broeder René Stockman f.c. 
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Dinsdag 2 februari 18.30 uur 
Donderdag 4 februari 18:00 Aanbidding  
Donderdag 4 februari 18.30 uur 
Overleden ouders Pas-Feijen en overleden 
familieleden. 
 
Vrijdag 5 februari 18.30 uur 
 
 
 

 
Alfons Jacobs 
 
Dinsdag 9 februari 18.30 uur 
Donderdag 11 februari 18:00 Aanbidding  
Donderdag 11 februari 18.30 uur 
Vrijdag 12 februari 18.30 uur 
 
 
 

 
Liny Cleophas; Pastoor Windhausen en Pater 
Peters. 
 
Dinsdag 16 februari 18.30 uur 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 18 februari 18:00 Aanbidding  
Donderdag 18 februari 18.30 uur 
Vrijdag 19 februari 18.30 uur 
 
 
 
 

 
Han Broekman;   
Piërre Op het Veld en Theodora Op het Veld-
Bongaarts, kleindochters 
Esmée en Zoë en schoonbroer Ton. 
 

 
 
 
 
 
 
Woensdag 3 februari 18.30 uur 
 
 
 
Harry Ummenthum ( zes-wekendienst ) 
 
Woensdag 10 februari 18.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
 
 
 
 

 
Gon van Wylick-van den Beuken en Haar van 
Wylick. 
 
Woensdag 24 februari 18.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dinsdag 23 februari 18.30 uur 
Donderdag 25 februari 18:00 Aanbidding  
Donderdag 25 februari 18.30 uur 
Vrijdag 26 februari 18.30 uur 
 
 
 
 
 
Rob Hinskens; Jan Willems en Fieni Willems-
Corneth 
 
 
 

 

Zaterdag 6 februari 18.30 uur 
 
 

Zaterdag 20 februari 10.30 uur 

Eerste weekend veertigdagentijd 

 
 
 

Zaterdag 27 februari 10.30 uur 

Tweede weekend veertigdagentijd 

 
 
 

Zaterdag 13 februari 18.30 uur 
 
 

St. Martinuskerk 

U kunt thuis LIVE iedere zondag en feestdag 
om  

10.30 uur de heilige mis in onze 
MARTINUSKERK volgen op: 

 
 

Parochiekantoor geopend:  

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur 
Bongerdstraat 2     
(U vindt de ingang achter de sacristie) 
5931 NG  Tegelen 

 parochie-centrum@rkdebestte.nl 

 077 - 373 15 79                                                                                     
www.rkdebestte.nl 
 
 bankrekeningnummer: 

NL 25 RABO 01 5050 3059 
t.n.v. Parochiefederatie 
Tegelen-Steyl-Belfeld 

 
 

Aswoensdagviering  
Woensdag 17 februari  
10:30 uur  
19.00 uur   
 
 
 

Aswoensdagviering 
Woensdag 17 februari 17.30 uur 
 
 

Zondag 28 februari 10.30 uur 

Tweede zondag veertigdagentijd 

 
 
 

St. Urbanuskerk   

Zondag 7 februari 10.30 uur 
 
 

Zondag 14 februari 10.30 uur 
 
 

Zondag 21 februari 10.30 uur 

Eerste zondag veertigdagentijd 

 
 
 

http://www.rkdebestte.nl/

